
In de week gelegd 13-26, 29-03-2026, Hongeren naar leven en liefde 
Jesaja 50, 4-7; Filippenzen 2,6-11; Matteüs 26, 14-27.66 
 

Het door oorlog getekende Libanon kent een groeiend aantal ontheemden. 
Zij hebben allemaal behoefte aan eten en drinken. Voor hen is Hani Tawq, 
priester in de Grieks-Katholieke Kerk, een redder in nood (Trouw, 19-03-2026).  
Met Moeder Theresa als zijn inspiratiebron, maakt hij dagelijks zesduizend 
gratis maaltijden klaar in ‘Maria’s Keuken’. Het eten in Libanon is schaars 
en duur. Het maakt Tawq niet uit wíe er komt, want iedereen is welkom. 
Velen eten in het restaurant, méér nog komen langs om het op te halen en 

het thuis op te eten. Tawq: ‘We geloven dat we op deze manier een boodschap 
achterlaten in de wereld.’  
 
Het is treffend de profeet Jesaja vandaag te horen zeggen dat de Heer hem als leerling 
heeft leren spreken om uitgeputte mensen bij te staan. God heeft hem de oren geopend 
en Jesaja zegt dat hij zich aan het woord van de Heer heeft gehouden. Dit, ondanks de 
pijn en de vernedering die zijn omgeving hem hebben aangedaan. Jesaja weet dat hij niet 
beschaamd zal staan. Hierin is hij een voorafbeelding van Jezus.   
 
Paulus schrijft dat Jezus zich niet heeft vastgeklampt aan zijn gelijkheid met God. Jezus 
zag in feite ‘als een leerling’  van al zijn voorrechten af. Nederig als een slaaf werd hij 
gelijk aan de mensen: een sterfelijk wezen. Zo werd Jezus gehoorzaam tot de dood aan 
een kruis. Dáárom, schrijft Paulus, heeft God Jezus hemelhoog verheven, opdat 
iedereen zou belijden tot eer van God: Jezus Christus is de Heer. Hij is de mens naar 
Gods hart.   
 
Vandaag, Palmpasen, vertelt de evangelist Matteüs dat Jezus met zijn leerlingen 
samenkomt om het Joodse Paasmaal te vieren. In het geniep heeft Judas Iskariot voor 
dertig zilverlingen (de prijs voor een slaaf) Jezus verraden aan zijn vijanden. Wanneer 
Jezus aan tafel zegt dat één van zijn vrienden hem zal aangeven, vraagt Judas: ’Ik toch 
niet, Heer?’ Hierop antwoordt Jezus: ‘Gij zegt het’. 
Tijdens de maaltijd neemt Jezus brood en wijn, zegent 
deze, en zegt: ‘Eet en drinkt hiervan. Dit is mijn lichaam, 
dit is mijn bloed’. Jezus geeft zichzelf weg voor zijn 
vrienden. Met zijn lichaam en zijn bloed geeft hij een 
boodschap voor de hele  wereld, een boodschap voor 
alle mensen die hongeren naar leven en liefde.  
 
 


